
Persona’s  
 

Wat we willen weten: “Hoe verleid je deze jongere voor het doen van vrijwilligerswerk en wat is nodig voor een goede match?   

 

Om deze vraag te beantwoorden leven deelnemers zich in drie persona’s in: Janne, Yassine en Koen. Zij kijken door hun ogen naar hun leven hun kijk op vrijwilligerswerk.  

  



 

Janne, 16 jaar, vmbo jaar 2  
 

“Als ik aan vrijwilligers denk dan zie ik oude mensen voor me 

die verzorgd worden of iets met dieren verzorgen. Allebei iets 

wat ik niet leuk vind. Waarom zou ik iets doen wat ik niet leuk 

vind? Daar ben ik echt druk genoeg voor. Ik heb al zoveel 

huiswerk en moet thuis ook klusjes doen als ik vrij van ben van 

school. Kijk, school vind ik gewoon erg belangrijk.  Zonder 

diploma kom je helemaal nergens. Ik ben elke dag om 07.00 

uur wakker en kom pas om 16.00 uur thuis. Daarna moet ik 

voor mijn kleine broertje zorgen. Die is verstandelijk 

gehandicapt, licht hoor maar toch, en hij komt dan thuis van 

zijn speciale school. Dan werkt mijn moeder nog tot de 

avond. Hoe ga ik dat doen dan? Kijk ik heb echt wel tijd hoor 

om wat extra’s te doen, maar dan wil ik het liefst met 

vriendinnen zijn. Ik vind zoveel dingen leuk! Als ik zou mogen 

kiezen, ga ik liever geen vrijwilligerswerk doen. Het lijkt mij 

gewoon niet zo leuk. Mijn moeder werkt als vrijwilliger met 

gehandicapten en dan knutselt ze ofzo leuke dingen met die 

mensen, maar dat is echt voor als ik oud ben hoor.”  



Yassin, 20, hbo jaar 3 
 

“Op school wordt best vaak 

aangemoedigd om iets te gaan doen 

naast school. Dan bedoelen ze werk, 

maar ook iets vrijwilligers. Je hoort nu 

ook over de maatschappelijke diensttijd 

ofzo. Dat is verplicht toch? Nou dat lijkt 

mij helemaal niks. Je moet toch zelf 

kunnen kiezen wat je met je leven doet. 

Laatst in een les maatschappijleer 

hadden we het erover en toen dacht ik 

nou ik zal eens zoeken. Ook mijn moeder 

zei het laatst. Dus ik dacht waarom niet. 

Nou dat was geen goede ervaring. Ik 

zag laatst een leuke klus bij een buurthuis in de buurt. Dan ga je kinderen helpen 

tijdens avonden met gamen en gewoon kletsen, maar toen mailde. Nou na 2 weken 

niks gehoord, belde ik en wat denk je? Toen was de plek al vergeven terwijl het nog 

wel op de site staat! En er was niks anders te doen. Toen was ik er klaar mee. Nu is dat 

een maand geleden! Dan hadden ze dat toch met mij kunnen kijken naar wat 

anders? Ze doen niet eens hun best. Een baantje is makkelijker te krijgen en nog beter 

voor mijn cv ook.” 



 

Koen, 25, aan het werk  
 

“Ik denk dat het geen kwaad kan om je 

nuttig te maken buiten je normale leven 

met studie of werk. Daar leer je gewoon 

veel van denk ik. Weinig vrienden van me 

doen het maar ik wel. Van huis uit 

moedigden mijn ouders mij al aan. Op de 

voetbal heb ik altijd veel gedaan. En ik 

speel gitaar. Vroeger ging ik dan bij het 

bejaardentehuis van mijn opa spelen voor 

de bewoners. Zoiets is gewoon leuk, dat 

voelt goed. Alleen nu word ik ouder, ik 

werk en ik heb gewoon weinig tijd. Ik doe 

nu nog wel vrijwilligerswerk. Ik begeleid 

kindervakanties. Maar eigenlijk is het zonde van mijn tijd. Ze doen maar wat, je krijgt 

nooit een bedankje. En als je niet kunt een keer hoor je gelijk niks. Je doet het echt 

voor jezelf en de kinderen natuurlijk. Maar het zou tof zijn als ik meer te zeggen had. Ik 

heb ideeën hoe het beter kan. Het eten, de activiteiten enzovoort. En daar heb je 

gewoon niks over te zeggen. Jammer, het kan zo makkelijk beter. Ik denk dat ik 

binnenkort ga stoppen.” 


